
 

 
 
 
 
Inge Snijder 
 
Betreft​: Bedankt voor jullie donatie 
 

 
Utrecht, 17 april 2019 
 
Beste Inge, 
 
Hartelijk dank voor jullie donatie van € 1125,- euro ontvangen op d.d. 16 april 2019. Het Vergeten Kind                  
zet zich in voor de ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek.               
Denk aan verslavingen, verstandelijke beperkingen, psychische problemen en/of leven onder de           
armoedegrens. Kinderen in deze zogeheten multi-probleem gezinnen zijn erg kwetsbaar. Bij ruim            
55.000 gaat het zodanig mis, dat thuiswonen niet meer mogelijk is. Als kinderen verwaarloosd en/of               
mishandeld worden, tekent dit hun verdere leven. De gevolgen zijn heftig en variëren van een negatief                
zelfbeeld,weinig zelfvertrouwen, ernstige gedragsproblemen en verslaving tot       
persoonlijkheidsstoornissen en crimineel gedrag. 
 
Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed                 
ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij. We organiseren activiteiten en projecten die             
een directe positieve invloed hebben op het leven van kwetsbare kinderen. Maar we ondernemen ook               
initiatieven om hun situatie duurzaam en structureel te verbeteren. 
 
Wij waarderen het enorm dat jullie ons helpen bij dit, vooral voor deze kinderen, levensbelangrijke               
werk. Want alleen samen kunnen we het verschil maken. Met jullie bijdrage hebben jullie laten zien                
dat ook jullie net als ons van mening zijn dat de vergeten kinderen in Nederland niet alleen een brood,                   
een bad en een bed verdienen, maar dat zij net als elk ander kind een veilige thuishaven verdienen                  
waar ze kunnen spelen, bewegen en ontspannen en gewoon weer kind mogen zijn.  
 
Zonder jullie hulp zullen deze kinderen nooit weten hoe een kinderleven hoort te zijn: zorgeloos, vrolijk                
en veilig. Als stichting zijn wij volledig afhankelijk van vrijwillige giften, zoals die van jullie. Mede                
dankzij jullie bijdrage, kunnen we er samen zorg voor dragen dat de vergeten kinderen hun toekomst                
tegemoet gaan met een stralende lach. Een kinderleven waarin wél gelachen kan worden. Want ieder               
kind verdient dat toch?! 
 
Mede namens alle vergeten kinderen, nogmaals hartelijk dank voor jullie steun en bijdrage!  
 
Met warme groet, 
 
Team Het Vergeten Kind 

 


